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VOORBEREIDING 
 
We beginnen de dienst in stilte.. 
 

Mededelingen 
 
Aanvangswoord 
In veel bedrijven, instellingen en zelfs verenigingen wordt het 
gewoon om hun visie en hun missie te beschrijven. Wat is ons 
doel? Waar staan we voor? Wat is ons vertrekpunt, ons 
fundament?              
Vandaag horen we wat de visie en missie van Jezus is. En hij 
daagt ons uit om ons uit te spreken over onze persoonlijke visie 
en missie. Daarbij wordt als metafoor de boom gebruikt. Hoe 
stevig is hij geworteld? Nu de samenleving steeds meer 

ontworteld lijkt, is het voor ons persoonlijk een steeds grotere 
uitdaging om te onderzoeken en te laten zien of en zo ja, hoe 
en waarin we geworteld zijn? En halen we voldoende voeding 
uit die wortels om ons leven en geloof vitaal te houden? 
 
Aansteken van de tafelkaars 
 
Intochtslied Psalm 1: Gezegend hij.. (couplet 1 en 2)  
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Psalm 1 

 

Componist Straatburg 1539/Geneve 1551, Dichter Ad den Besten en Muus 
Jacobse 
 

2 Hij is een groene boom die staat geplant 
waar waterbeken vloeien door het land. 
Zijn loof behoeft de droogte niet te duchten, 
te goeder tijd geeft hij zijn rijpe vruchten. 
Gezegend die zich aan Gods wetten voedt: 
het gaat hem wel in alles wat hij doet. 

 
 
Bemoediging  
 
Drempelgebed (door predikant te schrijven) 
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Zingen Lied 217: De dag des Heren gaat open voor het woord 
des heren  (couplet 1 en 2) 

 
Componist Willem Mesdag, Dichter Oda Swagemakers 

 
2. Voor wij bestonden, riep Hij ons bij name, 
voor wij ontwaakten en ter wereld kwamen, 
zag Hij ons aan en bracht Hij ons tezamen 
God onze Vader. 

 
Kyriëgebed 
 
Kyrie afwisselend zingen: 301 k 
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Glorialied  Lied 652: Zing jubilate (couplet 1, 3 en 4) 

Componist Frits Mehrtens, Dichter Willem Barnard 

 
3 Zing jubilate voor de Zoon, 
dat Hij de hemel heeft verlaten, 
dat Hij de zonden heeft verzoend, 

Jezus Messias, jubilate! 
 
4 Zing jubilate voor de Geest, 
offer de vogel Geest uw adem, 
dat Hij uw hart met vuur geneest, 
wees God indachtig, jubilate! 

 
Gebed bij de opening van de Schrift 
 
Eerste lezing O.T.  Jeremia 17, 5-10 
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Zingen Lied 807: Een mens te zijn op aarde 
(couplet 1, 2, 5 en 6) 

tekst Huub Oosterhuis, melodie Tera de Marez Oyens 
 

2. De bomen hebben wortels 
de bomen mogen stevig staan 
maar mensen moeten verder gaan. 
De bomen hebben wortels 
maar mensen gaan voorbij. 
 
5. Een mens te zijn op aarde 
is pijnlijk begenadigd zijn 
en zoeken, nooit verzadigd zijn, 
is rusten in de aarde 
als alles is volbracht. 

 
6. Hoe zullen wij volbrengen 
wat door de eeuwen duren moet; 
een mens te zijn die sterven moet? 
Wij branden van verlangen 
tot alles is voltooid. 

 
Tweede lezing N.T. Lucas 6, 17-26 
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Zingen  Lied 537: Zo spreekt de Heer (couplet 1 en 4) 

 
Componist Bernard Huijbers, Dichter Huub Oosterhuis 

 
4. En Jezus zegt: Mensen, verdraag elkaar, 
en Jezus’ woord zal ons bevrijden. 
Vergeet uzelf en dien elkander maar 

–  en Jezus’ woord zal ons bevrijden. 
Aan elkander prijsgegeven 
vindt gij honderdvoudig leven. 
Jezus zegt: Mensen, bemin elkaar. 
En Jezus’ woord zal ons bevrijden. 

 
Overdenking 
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Muziek 
 
Zingen  Lied 275 Heer, onze Heer (couplet 1, 3 en 4) 

 
Componist 16e eeuw – ‘Slaat op den trommele’, Dichter: Huub Oosterhuis 

 
3 Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen 
en niemand heeft U ooit gezien. 
Maar wij vermoeden en geloven 

dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient. 
 
4 Gij zijt in alles diep verscholen, 
in al wat leeft en zich ontvouwt. 
Maar in de mensen wilt Gij wonen 
met hart en ziel aan ons getrouwd. 

 
 
 
Toelichting op de inzameling 
Collectedoel: Omzien naar gevangenen en familie 

Rekeningnummer: NL89 ABNA 0457 457 457 o.v.v. D9001726 
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Dankgebed 
Voorbeden  

zingend beantwoord door Lied 367b: Heer onze Heer, .. 
 

 
 
Stil gebed 
 
Onze Vader 

Onze Vader in de hemel, 
laat uw naam geheiligd worden, 
laat uw koninkrijk komen 
en uw wil gedaan worden 
op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons vandaag het brood 

dat wij nodig hebben. 
Vergeef ons onze schulden 
zoals ook wij hebben vergeven 
wie ons iets schuldig was. 
En breng ons niet in beproeving 
maar red ons uit de greep van het kwaad. 
Want aan u behoort het koningschap, 
de macht en de majesteit 
tot in eeuwigheid. 
Amen 

 

 
Slottekst 
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Slotlied Lied 970: Vlammen zijn er vele 
 

 
2 Ranken zijn er vele, 
één is de stam, 
wijnstok van het leven, 

ranken zijn er vele, 
één is de stam, 
wij zijn één in Christus. 
 

3 Gaven schonk Hij vele, 
één is de Geest, 
Geest van Jezus Christus, 

gaven schonk Hij vele, 
één is de Geest, 
wij zijn één in Christus. 

 
4 Velen mogen dienen 
als onze Heer, 
Hij wast onze voeten, 
velen mogen dienen 
als onze Heer, 
wij zijn één in Christus. 

 
5 Leden zijn er vele, 
één is zijn kerk, 
wij zijn Christus’ lichaam, 
leden zijn er vele, 
één is zijn kerk, 
wij zijn één in Christus. 
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Wegzending en Zegen 
 
Amen 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Na afloop van de dienst bent U van harte uitgenodigd nog wat na te 

praten onder het genot van een kopje koffie of thee. 


